
 
 
 

Kalender van deze maand  
 

03 - 06 Zwemmen groepen 4-5-6 

05 - 06 Schoolhandbaltoernooi in Spierdijk   
09 - 06 Eerste Pinksterdag 
10 - 06 Tweede Pinksterdag / Pinkstervakantie t/m 14/6 
11 - 06 Vrij 
12 - 06 Vrij 

13 - 06 Vrij 
14 - 06 Vrij 
16 - 06 Vaderdag 

17 - 06 Zwemmen groepen 7-8   
24 - 06  Deze week oudergesprekken 
01 -07 Zwemmen groepen 3-4-5-6 / Nieuwsbrief 11 
02 - 07 Ophalen oud papier 

 
 

Directie/Bianca 

 

Beste kinderen en ouders, 

 

Wat mooi om te ervaren hoe op jullie school een ieder welkom is en dat de betrokkenheid bij ouders                   

erg groot is. Ik heb daar al veel positieve voorbeelden van gezien. Ook heb ik gemerkt dat het team                   

een warm hart heeft voor het onderwijs. Een ieder doet er alles aan om jullie kinderen met plezier                  

naar school te laten komen, veel te leren en goed te ontwikkelen. 

Vanaf 17 mei ben ik als interim directeur werkzaam op De Langereisschool. Directeur Henk van Doorn                

is tijdelijk uitgevallen. De verwachting is dat hij na de zomervakantie weer zal starten. Tot die tijd kunt                  

u bij mij terecht voor vragen of opmerkingen over de school. In samenwerking met het team, u als                  

ouders/verzorgers en ik zorgen we er voor dat de kinderen ook nu een fijne periode hebben. Mijn                 

werkdagen zijn maandag, woensdag en donderdag. Sommige van die dagen heb ik overleg bij stichting               

Allure.  

U bent van harte welkom! 

 

Hartelijke groet, 

Bianca Koomen 

Interim directeur OBS De Langereis 
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Schoolvoetbaltoernooi  
 

Wat een super sportieve mooie dag hebben de meiden en jongens van groep 7 en 8                

gehad tijdens het schoolvoetbaltoernooi. Het toernooi was op 15 mei tussen alle            

scholen van de gemeente Koggenland. Het meidenteam had meerdere malen getraind           

onder leiding van Coen, de stiefvader van Olga. Ook haar broers Milan en Robin hebben hierbij een                 

grote rol gespeeld. Milan was zelfs scheidsrechter en de moeder van Olga de coach!! De jongens                

hebben een training gehad van Hassan, de vader van Rohi en meester Kevin. Karin, de moeder van Stef                  

heeft het coachen op zich genomen. Super dank allen hiervoor. De kinderen gingen goed van start, er                 

werd goed overgespeeld en er was mooi teamwork te zien. Heet plezier spatte eraf en er werd                 

fanatiek gespeeld. Het waren elke keer spannende wedstrijden. Niet alles is gewonnen, dat was voor               

de een meer balen dan voor de ander. Mooi om te zien dat jullie je allemaal sterk hebben ingezet. Er                    

staan 2 mooie trofeeën in de klas. 

 

 

 

Schoolkamp 

 

Volgend schooljaar gaat groep 7/8 op schoolkamp naar Bergen aan Zee. We            

vertrekken op woensdag 4 september met z’n allen op de fiets! Ouder(s) die ons              

kunnen helpen worden door ons benaderd. Verdere informatie volgt nog voor de            

zomervakantie. 
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Groep 3/4 
 

We zijn de laatste tijd al lekker bezig in de hoeken, maar het             

thema ‘in de lucht’ gaat na de vakantie echt van start. We gaan             

in deze periode veel leren over vliegtuigen en hoe het eraan           

toegaat op een luchthaven zoals Schiphol. Verder kunnen we         

weer lekker spelen in de zandbak, omdat het weer de laatste           

dagen weer stralend is. De grootste kuilen en de lekkerste ijsjes           

worden gemaakt. Wat een plezier!  

PS: Papa’s opgepast, want na de vakantie worden jullie hopelijk          

verrast! 

 

 

Workshop bloemschikken 
 

De kinderen van groep 5 en 6 kregen een cursus bloemschikken aangeboden. In             

december is er al vakkundig hulp geweest bij het maken van kerststukjes. Daar hebben de kinderen de                 

beginselen geleerd van Mariska Visser. Mariska is de moeder van Iris en tevens docent bloemschikken. 

We waren dan ook erg blij dat zij aanbood om voor moederdag met de kinderen een bloemstukje te                  

maken. Door het warme weer in die periode is er gekozen om met kunstbloemen te werken, ook wel                  

zo leuk, dan blijft het langer toonbaar. 

De kinderen hebben heerlijk gewerkt, leuk om te zien hoe behulpzaam ze allemaal zijn en hoe creatief                 

velen van hen zijn. 

Het zijn prachtige stukjes geworden, dat moet een mooie verrassing zijn geweest voor de moeders. 

Zo zie je maar weer hoe waardevol het is om gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. Nogmaals dank                  

Mariska voor je hulp en de materialen. 
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